
 

Hoe duurzaam is de kerk? Diaconaal kerk zijn. 

Diaconaal zijn gaat niet alleen over ménsen die in nood zijn maar ook over een áárde die in 

nood is. Als christenen aandacht hebben voor duurzaamheid, kun je dat 

‘scheppingsdiaconaat’ noemen.      

Aan de drie begrippen die rond duurzaamheid vaak worden gebruik – People (mensen), 

Profit (winst), Planet (aarde) – voegt de kerk er nog een toe: Pneuma (Geest).                                                                       

Het is de Geest van de schepping, de Geest van Jezus, de Geest van het koninkrijk die ons 

aanzet tot een duurzame levensstijl. Zorg voor de schepping is per definitie ook zorg voor 

mensen: de toekomstige generaties!  (Ds. Jos Douma)  

Zie >> http://www.josdouma.nl/plantagekerk/preekkracht/PreekKracht%2020131110.pdf 
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